Shape of the Netherlands deel 6

(eerst even een training')
3 oktober training Berrt

Modder bij Klarenbeek

10 Oktober Met Odile van Hommersum naar Duiven

Het is zondag, de lucht is blauw en hoewel het
zonnetje schijnt is het 's morgens om 09:00
nog niet erg warm als we wegrijden richting
Hommersum.

Emmerich am Rhein
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Vandaag zit Odile achterop: zij wil ook wel
eens zien wat voor verrassingen een
motorreiziger die de grenzen opzoekt allemaal
di meemaakt.

= De rit voor vandaag is niet echt lang, denk ik.

Eerst rijden we een kleine 50 kilometer via

= Emmerich en Kleve en Viller-Mihle naar
h Hommersum.

gfiSmersum, Goch  Hommersumer Straie
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In Hommersum, aan het einde van de Villerweg, rijden we over het fietspad de grens over
naar Nederland en slaan daar rechtsaf. Bij het eerste bankje in de zon stoppen we voor ons
welverdiende bakkie koffie.



Pontje bj Pannerden

Koffie in t zbnhetje ”

We rijden achter Groesbeek om over heuvelachtig terrein langs de grens naar Berg en Dal.
Daarna via Leuth naar Millingen aan de Rijn. Dan gaat het over de dijk langs de Waal via Ooij
naar Nijmegen, de brug over en meteen weer de dijk langs de Waal aan de andere kant. Bij
Fort Pannerden botsen we tegen de Rijn en daar kunnen we de pont nemen.

Tsja, voor de officiéligheid zouden we nu even naar rechts moeten, naar Herwen en dan
links naar Babberich. Maar dat stukje krijgen jullie van me cadeau.

Bij Pannerden gaan we rechtdoor en komen zo terecht in Duiven. Het einde van een rondje
Nederland. Ik denk ongeveer 3000 kilometer. En ik heb er met plezier bijna een jaar over
gedaan.




