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Over onze grenzen 
16 mei 2019 - Duiven, Nederland 

Ben je wel eens weg geweest, verder dan ooit? Was je wel eens bang? En tegelijk trots toen het over 
was? En, was het leuk, of interessant, of leerzaam?  

Het zou wel eens 45 jaar geleden kunnen zijn, dat ik op mijn eerste eigen gemotoriseerde tweewieler 
stapte. Hetzelfde als 10 jaar weer daarvóór, toen ik als kleine peuter achterop zat op de Solex, achter 
de rug van pa of van ma. Want ze hadden er allebei een. Maar nu was ik groot, 15 jaar oud en handig 
genoeg om uit gevonden onderdelen één brommer te knutselen. En op een dag wast het: ñBroem 
broem!ò Of liever: ñsnor snorò. Zo reed ik weg van huis. Op mijn eerste eigen Solex. Vrij. Gemakkelijk. 

Een jaar later was ik 16 en was ik veel wijzer en had reeds een Peugeotje van Tante Truud en een 
Zündapp versleten vlak na een brommer-kampeer-vakantie naar Friesland. Ik reed nu Tomos, met 
zoôn hoog stuur en daarna, met 17 jaar en een beetje lang haar, lekker stoer een Puch-maxi, ook met 
hoog stuur. 

Met mijn 18e nam ik na het B-E rijbewijs meteen motorrijles en binnen 2 maanden stond er A-B-E op 
het roze briefje. Na een paar jaar werken en 2CV-rijden kwam de eerste motorfiets in mijn bezit. Een 
rode CX-500. En snel volgde de ene na de andere auto en motor. Tot het magische moment dat ik 
trouwde en we een huis kochten.  

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ondanks mijn burgerlijke staat stond er plots een gele 
Yamaha TDM850 naast het huis. Waarmee ik me heb ontwikkeld van motorliefhebber tot motorrijder 
en zelfs motorreiziger. Elk type is duidelijk een ander slag mensen, kan ik uit ervaring zeggen. Want 
als de een graag sleutelt en poetst en kijkt, zal de volgende graag opstappen en wegrijden en de 
laatste zal zowel bochten als insecten, koude en nattigheid tot en met zinderende hitte trotseren. Tot 
genoegen! 

Een jaar of wat geleden, is op organische wijze, door groei en belevenissen de enige echte unieke 
Eenpersoonsmotorclub ontstaan. Zonder contracten en oprichtingsakten, laat staan notarissen of 
clubhuizen. Een hechte club met één visie, één doel, één missie die ze met niemand hoeft te delen. 

We maken een klein sprongetje in de tijd en vermelden niets over onze reizen naar de Alpen, de Harz, 
de Noordkaap, Gibraltar en nog meer. We vertellen niets over het unieke ñShape-of-a-Nationò project 
waarbij in totaal dertig dagen de kustlijn van Groot Brittannië is ontdekt. En we laten u raden waar 

https://www.reislogger.nl/locatie/nederland/duiven-132649
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opeens die grote rood-zwarte motor vandaan komt. Dat is niet belangrijk in het kader van het verhaal 
dat nu volgt.  

In het verhaal zullen de eerste en derde persoon vloeiend in elkaar overgaan. Ik, jij zij, wij, het maakt 
niet uit. Tjee, ik denk opeens aan de musketiers met hun ñE®n voor allen, allen voor ®®nò. In het 
onderstaande verhaal geven de leden van de Eenpersoonsmotorclub openheid van zaken, leggen 
hun gevoelens bloot, delen hun ervaringen en tonen wat een beetje inzet en lef kan opleveren.  

Met het verslag dat u nu leest treden de leden buiten hun grenzen, ze gaan qua aantal dagen reizen 
en qua aantal kilometers-vreten over talloze landsgrenzen. Met woorden en foto's proberen de leden 
van de Eenpersoonsmotorclub weer te geven wat we beleven, wat we zien, voelen, horen, ruiken, 
proeven en verwachten. Wie weet herkent u er iets van of wellicht is het stof tot nadenken.  

Een tip voor iedereen die reist: schrijf dagelijks op wat je meemaakt. Het maakt je herinnering intenser 
en tegelijk maakt het je hoofd leeg zodat je de volgende dag weer open staat voor nieuwe indrukken. 
Het boek is daarom nogal chronologisch, en dat is dus ook een beetje logisch.  

Wij van de club zijn allemaal amateurs, liefhebbers van het reizen ofwel "The Journey is the Reward". 
Deze spreuk deelden we met de mannen op de Grossglockner. We ontdekken tijdens het ervaren, 
ofwel "The more we travel, the closer we get". Deze spreuk moest ik samen met Ali in Turkije op video 
zetten. We gaan over onze grenzen, want ñLife begins at the end of your comfort zoneò, wat ik 
onderweg van Georgië naar Armenië ervaarde. We leren alsof we voor altijd zullen leven en dat 
vinden we, nu we weer terug zijn, helemaal het einde. 

Tijdens het reizen was ik deze keer veel aan het lezen. Over de landen waar ik was en naartoe ging. 
En ik was aan het lezen over de historie en toekomst van de mensheid. Met name in de Balkan en 
Turkije heeft dat voor mij veel meerwaarde opgeleverd. Ik heb veel gesproken met lokale bevolking, 
met veel hulp van Google Translate en de wereldtalen Engels en Duits. Helaas spreek ik geen 
Russisch. Maar de Russen spreken wel Engels! 

Het reizen heeft mij veel opgeleverd, ik ben er volgens mij weer wat wijzer van geworden. Ik daag 
iedereen dan ook uit iets vergelijkbaars te ondernemen: sta op, ga weg, ga wat doen. Voor mij heeft 
de titel van dit boek meerdere betekenissen. Er zijn namelijk meer soorten grenzen waar ik ï jij ï zij ï 
wij  mee te maken hebben. Grenzen zowel fysiek als ingebeeld, virtueel en intersubjectief. Het boek 
gaat werkelijk ñover onze grenzenò.  

Maar goed, het begin van het boek heeft nu lang genoeg geduurd. Laten we een begin maken met het 
boek zelf. Ik bedoel, dat moet u doen, beste lezer. Lees dus snel verder. 

20190516 Vooraf 
Tijdens mijn werk zit ik regelmatig uren in de auto, soms ôs morgens vroeg voor de files uit om op tijd 
bij de klant te zijn, vaak ôs avonds laat achter de files aan om hetzij naar een andere klant, hetzij terug 
naar huis te rijden. Dit zijn heerlijke uren om na te denken over van alles en nog wat. Ik hou wel van 
dat dagdromen. Over óstel dat ik nu op weg ben naar Noorwegenô of óstel dat ik nu naar de Zon ga in 
Spanjeô.  
 
Op de cruise-control met een muziekje aan denk ik over wat ik allemaal mee moet nemen en wat niet. 
En droom over bijvoorbeeld een fietstocht met tentje samen met mijn echtgenote. Wat gaan we dan 
doen en hoe weinig hebben we dan nodig. En soms droom ik dan, glijdend rijdend op de cruise control 
tussen Bergen op Zoom en Nijmegen, van een motorrit naar onbekende bestemming. Met de motor, 
dan kom je verder, bijna tot in Goesting.  
 
Tijdens mijn dromen verzamel ik lijstjes en verwachtingen. Simpel genoeg weet ik dus altijd wat me te 
doen staat als het zover is. En zo heb ik in de afgelopen jaren allerhande slimme dingetjes, wij 
noemen dat ógniffe dingenô verzameld die van pas komen als ik weg ga.  
En morgen ga ik weg. Met mijn gniffe dingen. De feitelijke voorbereiding van mijn reis was beperkt, ik 
weet al wat ik ga doen. 
 
Hoewel, beperkte voorbereiding? Moet je horen, want al Jaren geleden had ik het idee om naar 
Georgië te rijden, als de grens tussen Bekend en Onbekend, overgang van west naar oost.  
2013 Gesprek met een BWM rijder op de motorbeurs. Kriebel 
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2014 Gesprek met een Ducati rijder op de motorbeurs, deze man ging zelfs naar Afganistan. Pamir 
highway. Wow. 
2015 Wat te doen: Marokko, Patagonië, Rusland, Georgië? 
2016 Selectie gemaakt van reisorganisatie en datum, net niet genoeg geld.  
2017 Idee om te gaan boeken, net niet genoeg tijd.  
2018 Net op het moment van tekenen werd ik gestrikt door een klant, morele verplichting, niet 
gegaan.  
2019 Wilde boeken, blijkt de reis niet meer te bestaan. Nou, dan organiseer ik het zelf. Ik bedoel, dan 
gaat de eenpersoonsmotorclub eensgezind aan het werk.  
 
2019 wordt derhalve het jaar van de grote motorrit naar Georgië. Telkens kwam er wat tussen, maar 
dit jaar niet meer! Er is een potje gevuld met geld dat we kunnen besteden en er is ruimte gemaakt in 
de agendaôs, die dit jaar geblocked is voor de grote reis. 
  
Op 6 februari hebben we de vliegtickets voor mijn vrouw geregeld. 15 juni komt ze aan in Tbilisi en 29 
juni vliegt ze terug. Ikzelf heb nog geen zekerheid want hoewel ik probeer om de motor via een 
transporteur te laten repatriëren heb ik nog geen transporteur kunnen vinden. Dus zou het kunnen dat 
ik moet terugrijden. 
Het regelen van transport cq het bepalen van de uiteindelijke route staat voor komende weken op het 
programma. 
  
20 februari 
Met veel plezier ga ik naar de Motorbeurs en praat op diverse stands over transport en verhalen. Ik 
krijg weer wat tips, koop een paar kaarten van de Balkan en ik heb een Off-road training geregeld bij 
Albert Oosting van Adventureshield. Ik dompel me onder in glimmend metaal, technische kleding en 
fantastische motorreizen. Over drie maanden ga ik op reis en spreek met diverse avonturiers. 
Vervolgens heb ik me aangemeld bij de reisorganisatie, om te horen dat zij de reis niet meer 
organiseren en geen vervoer voor mijn motor kunnen regelen.  
 
Dus ben ik aan het werk gegaan om zowel heen als terug te rijden: eerst via Turkije zuid van de 
Zwarte Zee naar Georgië en dan terug via Oekraïne, Krim, Moldavië en Roemenië. Helaas pindakaas 
kun je alleen via een enorme omweg vanuit Georgië in Oekraïne geraken, met alle sores rond visa en 
vertragingen van dien. Waarbij Krim en Moldavië ook niet evident te bezoeken zijn. Helaas moest ik 
die optie dus laten vallen. Dus de optie was om (in minimaal 8 dagen snelweg) terug te rijden. Tenzij . 
. .  
 
5 maart 
Voor mijn werk was ik op de logistieke beurs Logimat in Stuttgart en ontmoette daar de heer König 
van Loxx Pan Europa. Hij vertelde over hun diensten naar Mongolië en wist dat er een mijnheer Slava 
Tavartkiladze bestond die voor KTM werkte en transporten naar Georgië regelt via zijn bedrijf Slava 
Tours. Dat hebben we meteen onderzocht en jawel! Ik kon met Slava regelen dat mijn motor bij hem in 
Tbilisi kon worden achtergelaten en dat hij een maand later in Dornstad bij Ulm zou worden 
teruggebracht.  
 
Nu er duidelijkheid ontstaat over de terugreis van de motor is het tijd om te regelen dat ook ik terug 
kan vliegen. Voor mijn vrouw hadden we al een retourtje geregeld en via Georgian Airlines en Internet 
had ik een dag later ook een ticket. En daarmee was mijn vakantie gered en geregeld. Waar ikzelf zou 
slapen zou ik onderweg wel regelen. Wat een voorbereiding: we hebben vliegtickets, overnachting 
voor de eerste 2 dagen, een autootje.  
 
Als een soort van verzekering ga ik op pad voor een Garmin Inreach GPS Tracker. Met dit kleine 
apparaatje kan het thuisfront mij volgen en via een link op mijn weblogsite ook de lezers van de online 
verslaggeving. Ik draag het apparaat aan mijn pak, met de SOS knop in de buurt. Druk je dat knopje 
in, dan zal een signaal via de satellieten terecht komen bij de hulpdiensten. Dat is serieus. Kost wel 
wat, maar geeft een goed gevoel in afgelegen gebieden.  
  
13 maart  
Via MyRoute zijn we uitgenodigd voor een webinar van Paul van Hooff die met zijn Moto Guzzi uit 
1975 van Amsterdam naar Tokio is gereden en daar een smakelijk verhaal over vertelt. Drie uur lang 
zitten we aan het beeldscherm en smullen van (ons biertje en) zijn verhalen. 
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17 maart 
We gaan naar een presentatie van Kees en Paul, 2 mannen die als ñteam Bikedreamsò met een door 
MotorTrails Amsterdam georganiseerde reis naar Kirgizië zijn geweest. Hun half humoristische 
filmpresentatie werd bijgewoond door knap veel familieleden. Maar echt tips of goede contacten heb ik 
er niet aan overgehouden.  
  
3 april  
Een paar maanden geleden heb ik gehoord van een tweetal jonge mannen die in Georgië zijn 
begonnen met een motor verhuur bedrijf. Mototravel Tbilisi noemen ze zich. En nadat ik mij per email 
bij hen introduceerde hebben we wat heen en weer ge-appt en gemaild. Zo hebben zij ons in contact 
gebracht met Anna en Nika, Armeens-Georgische jonge vrouw en haar Oekraïns-Georgische 
echtgenoot. Anna regelde voor ons de eerste overnachtingen als we in Georgië aankomen en Nika 
regelde voor ons hun 4x4 autootje.  
 
Het plan, tot op vandaag, is in de afgelopen twee jaar een aantal keer veranderd. Eerst wilde ik naar 
Georgië rijden en daar de motor met een vrachtwagen laten terugbrengen. Vorig jaar nog ben ik gaan 
nadenken of ik de reis wellicht met een kleine groep of met een ander zou moeten maken. Via de 
reisorganisatie met wie ik sprak kwam ik in contact met iemand in Tilburg. Maar na het oriënterende 
gesprek met hem kwam ik er achter dat het beter was om alleen te gaan.  
  
6 april 
Samen met Jacklien van de overkant maak ik van een oversized autohoes een lichtgewicht motorhoes 
die ik wil gebruiken als ik onderweg de motor even wil parkeren. Immers, als de motor glimmend en 
wel bepakt en bezakt ergens staat, zal hij ongewenst de aandacht trekken. Als hij daarentegen 
afgedekt staat, denk ik, zal iedereen er aan voorbijlopen. 
Dankjewel Jacklien! Kus verdiend. 
  
7 april  
Er is een open dag bij motoport Zelhem met stands van onder andere Rob en Dafne. Omdat ik geen 
reis bij hen boek willen ze mij geen tips of zo geven, beetje flauw. Wel raak ik geanimeerd aan de 
praat met Renzo Engbers die samen met een collega een ñeenmaal in je levenò reis gemaakt heeft in 
Zuid Amerika. Ik begin nu echt zin in mijn avontuur te krijgen. 
  
13 april  
Vandaag ga ik eens passen en meten met de bagage. Ook wil ik eens kijken of ik van een stukje 
plastic (polyetheen) een soort spatlap kan maken die de achterband moet beschermen tegen 
opstuiterende spijkers en schroeven. Als ik de motor op de oprit heb gezet en een klusbroek heb 
aangetrokken zie ik even later een klein plasje midden onder de motor. Water? Nee, het voelt en ruikt 
naar fijne olie. Een korte inspectie leidt tot de constatering dat de achterdemper lek is. Flamoes nog 
aan toe. 
Ik bel vriend René voor advies. Hij denkt dat het beste is om een tweedehands demper te kopen 
omdat revisie gewoonlijk duurder is. 
OK, dat gaan we doen. De rest van de zaterdag probeer ik via dealers, garages en internet een 
tweedehands demper te regelen. Uiteindelijk lukt dat via Motorparts-Online. Lees verderop over mijn 
ervaring. 
  
15 April  
Omdat ik toch nieuwe banden bij mijn vaste leverancier Boks Motyre wil laten leggen, regel ik met 
Wim dat we het omwisselen van de demper en de banden tegelijk gaan doen.  
Samen kiezen we voor de nieuwe banden voor de Conti TKC70, goed in de regen, lange levensduur, 
redelijk grof profiel voor losse ondergrond.  
Zodra de schokdemper binnen is zal ik de motor komen brengen. 
Tussendoor komt mijn vrouw met het nieuws dat haar auto niet wil starten. Ik sluit de acculader aan: 
de auto start wel maar slaat niet aan. Garage gebeld, ze komen morgen kijken. 
  
17 april  
Op zaterdag de 13e heb ik de schokdemper besteld, zondag kreeg ik al een email met een 
Track&Trace code. Maar tot op vandaag, woensdag de 17e, komt hier geen informatie bij. Ik mail en 
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bel want de tijd begint te dringen. Immers is vrijdag Goede Vrijdag en dan het lange paasweekend en 
volgende week woensdag heb ik die offroad training in Drenthe. Voor mij begint de tijd te dringen!  
 
Eindelijk krijg ik bericht: donderdag zal het pakketje aankomen. Als ik Wim dit wil vertellen hoor ik via 
zijn voicemail dat hij vanwege ziekenhuis bezoek (??) de rest van de week niet de hele dag aanwezig 
zal zijn. Later in de middag krijg ik Wim aan de lijn en gelukkig betreft het zijn bezoekjes aan een 
patiënt. De operatie aan mijn motor kan gewoon doorgaan. 
 
Ik besluit om mijn fiets alvast bij Wim neer te zetten zodat ik de motor bij hem kan achterlaten en toch 
naar huis kan. Als ik de fiets uit de auto pak zie ik dat er twee spaken gebroken zijn en er zit een slag 
in het wiel....die moet straks naar de fietsenmaker. 
Tussendoor belt de Garage over de auto van mijn vrouw: ze kunnen het probleem niet vinden dus de 
auto moet naar de dealer: dealers kosten geld. Grrr. 
  
18 april  
Het is witte donderdag, ik ben thuis aan het werk als de koerier een doos komt brengen, dat moet de 
nieuwe schokbreker zijn. Meteen knoop ik de doos op de motor en rij naar Wim. Als we de doos open 
maken komt daar een teleurstellend stuk verroest metaal uit met vastzittende verstellingen en een 
stoterstang met krassen. Wat nu? Ik ken maar één goede vertrouwde schokbreker specialist en dat is 
HK Suspension in Tiel. Dus meteen Edgar gebeld en hij geeft aan dat als ik nu meteen beide 
schokbrekers kom brengen, mijn oude lekke en deze verroeste, dan zal hij kijken wat mogelijk is en 
eventueel iemand te laten overwerken. Dat hebben we dus geregeld en gedaan. Dinsdag na Pasen 
ligt de schokbreker klaar. 
  
Ik dompel me in een paar smakelijke Paasdagen, lange, lange paasdagen.  
  
23 april  
Dinsdag ochtend rij ik naar Tiel om de 
schokbreker op te halen. Edgar laat weten 
dat hij nog nooit zoôn rotte demper heeft 
moeten reviseren. Dat bericht zal ik samen 
met mijn claim aan Motorparts-online 
doorgeven. Gelukkig zijn het tovenaars bij 
HK dus de schokdemper ziet er nu goed 
uit. Bij Boks Motyre is Wim al klaar met de 
montage van de banden en begint meteen 
met het vakkundig monteren van de 
demper. Ik heb een andere afspraak maar 
kom ós middags de motor weer ophalen.  
Gelukkig had ik een klein potje voor ongeplande kosten, maar met de kosten voor montage, 
demperrevisie, twee keer naar Tiel, banden, twee spaken en reparatie van de auto van mijn vrouw is 
dat potje een soort van leeg. Maar de offroad training kan morgen beginnen! 
  
Ik probeer nog geld terug te krijgen van Motorparts-online maar nee hoor, pas na een aantal keer 
klagen en foeteren dat ze nooit zulk slecht spul moeten verkopen willen ze ú50,- betalen maar dan 
mag ik geen negatieve reclame maken. Juridisch moest ik de schokbreker terugsturen maar in 
verband met de tijdsdruk en feestdagen werd ik gedwongen tot een snelle revisie. Ze erkennen hun 
fout maar willen geen actie nemen tegen hun malafide handelaar en ze willen mij afkopen. Waar is 
recht en krom?  
 
ós Avonds kijken we naar het programma ñDe gevaarlijkste wegenò, dit keer keien en rotsen in Turkije. 
Mijn vrouw vraagt of ik ook een food-blog wil schrijven tijdens mijn reis. Wellicht een goed idee. 
  
24 april  
Het is vandaag een prachtige dag voor de training. Bagage op de motor geknoopt, her en der door 
een stuk gras en klinkerwegen. Mijn helm heb ik laten verfraaien, daarover straks meer, en we gaan 
hem ophalen bij Pronto-Print (met streepje ertussen) Robert en Eric hebben goed werk verricht. We 
rijden weer terug over gras en aarde zodat ik besluit de bagage thuis opnieuw te knopen. Ik ben 
benieuwd of het door Albert Oosting wordt goedgekeurd. 
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Rij binnendoor naar Witteveen. Het blijkt dat ik gewoon onderweg kan telefoneren als mijn telefoon 
weet dat de Tomtom mijn headset is. Onderweg zie ik twee keer een offroad weggetje, het blijken 
zandpaden die ik met de zware en volbepakte R1200GSA wiebelend en zwabberend bedwing. ñAls 
we dat maar niet de hele cursus gaan krijgenò, bedenk ik. 
Voor het hotel in Witteveen ontmoet ik de overige 5 cursisten, elk met een veel lichtere machine en 
noppenbanden. Behalve één, die ook met een R1150 met (lege?) koffers aan de start komt. 
 
Na de intro, waarbij Albert ons de bandenspanning laat verlagen en uitlegt hoe je op de motor moet 
staan, gaat het richting de eerste oefeningen.  
En jawel, voor we het weten rijden we de eerste Drentse zandweg op. Of in mijn geval ñde zandweg 
inò, want ik trek diepe sporen en weet ternauwernood overeind te blijven. Als we op een kruising 
komen stoppen we en worden er pionnetjes in de grasberm gezet. Eén van de mannen met een semi-
crossmotor komt op me af en geeft mee een high five: ñje bent nu al een held hoe je over het zand 
bent geredenò zegt hij met een grijns. Het neemt mijn hoge hartslag en zweet op mijn voorhoofd niet 
weg, maar het geeft wel degelijk iets meer moed. 
 
Na wat slalommen op het gras, wat gemakkelijk gaat, moeten we draaien op de zandweg, dan gas 
geven en remmen, weer keren op het zand en dat een paar keer overnieuw. Bij de eerste bochten, die 
goed gaan, geef ik een yell van trots. Daarna gaat het tweemaal fout omdat ik een keer te weinig gas 
geef en te langzaam rij zodat de motor blokkeert, de andere keer omdat ik te snel de koppeling intrek 
en de motor tractie verliest. Beide keren sta ik stil en val om. Met wat extra hulp zetten we mijn 
pakezel overeind. Geen schade en de bagage zit nog vast. Knoopkunst goedgekeurd. En door. Het is 
25 graden, de zon schijnt, en iedereen heeft het zweet op het rode hoofd staan. Prachtige dag. 
 
Onderweg naar het volgende oefenterrein, waar meer grind, hard zand en asfalt ligt, moeten we weer 
over een diep en mul zandpad met hoge grasbermen. Na 200 meter hapt mijn voorwiel in de berm en 
ñGrrrrò daar lig ik weer, met de motor ondersteboven met de wielen omhoog. Na nog geen 2 minuten 
komt Albert teruggereden stapt af en complimenteert me met de woorden ñKloteriger dan dit kan hij 
niet liggenò. Samen draaien we de motor en beuren we hem overeind. Ik besluit over de weg om te 
rijden, we zien elkaar zo meteen weer.  
 
Het volgende uur oefenen we rijden op grint, remmen en bocht maken van grint naar asfalt en weer 
terug en nemen we een aardige route over een smal bospad over takken en door kuilen. De kleine 
stukjes mul zand, tsja die horen er bij. We komen op een terras voor koffie en even bijkomen. 
Vervolgens gaat het richting crossbaan. Op het grote parkeerterrein, dat gemaakt is van gebroken 
asfalt op een zandlaag, leren we gas geven en beperkt driften. We moeten over stoepbanden en 
boomstammen en autobanden. Als ik aan de beurt ben pakt Albert enthousiast zijn camera: ñDat moet 
ik vastleggen, springen met een vol bepakte motorò. Het blijkt dat ik met twee wielen loskwam.  
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Aan het einde van de dag moeten we door een bed van keien: een pad van niet meer dan vijf meter 
maar met grote oneffenheden die ik met moeite de eerste keer bedwing. ñIets meer de koppeling 
gebruiken!ò, roept Albert me toe. Als ik daar bij de volgende keer op focus raakt mijn voorwiel een 
grote kei, ik raak uit balans en daar lig ik, voor de vierde keer vandaag. Het is welletjes, ik word moe 
en ben niet meer zo snel om onbalans op te vangen. Eén voor één stoppen we allemaal en kijken nog 
even naar Albert die laat zien hoe het moet.  
 
We rijden terug naar het hotel en eten gezamenlijk een diner dat helemaal op gaat, alleen wat restjes 
mayonaise blijven over. Buiten begint het te druppelen.  
 
Zo rond half negen neem ik afscheid en zie links en rechts donkere wolken. Daar zou nog wel eens 
wat regen uit kunnen vallen. Mijn voorrem handle lijkt onderweg steeds harder te worden,  wat ik 
vreemd vind. In Hoogeveen koop ik alvast twee blikjes bier die ik straks thuis wil opdrinken. De 
voorrem lijkt weer normaal. 
 
Op de A28 van Hoogeveen richting Meppel zie ik links, boven Zwolle, enorme zwarte wolken met 
fantastische lichtflitsen van bliksem die soms secondenlang de weg verlichten. De bliksem komt 
steeds dichterbij. Links, rechts, vlak voor me slaat hij door de wolken en soms naar beneden. ñFlitss, 
knetterò, fel wit licht net voor me. Ik neem me voor om die bui bij een pompstation af te wachten. Maar 
ik ben te laat. Net bij Meppel, nog vijftien kilometer voor een schuilplek, barst het noodweer los. 

 

 

 
 
Enorme regendruppels kletteren op mijn helm, armen en maken de weg drijfnat. Voeg daar het 
spatwater van autoôs en vrachtwagens bij, plus lichtflitsen en nog meer regen en je rijdt in een vijver 
waarin je niets meer ziet. Ik kan alleen nog de achterlichten van een vrachtwagen volgen tot aan het 
pompstation. Druipend stap ik af. Zo slecht weer heb ik nog nooit gehad. Mijn handschoenen zijn 
doorweekt en ik heb een paar druppels in mijn onbedekte nek, verder ben ik droog. Van de heerlijke 
22 graden zijn er nog 10 over en de wind plus regen slaan keihard over de weg.  
 
Na een kwartier waag ik het er weer op. Het regent minder hard maar ik besluit achter andere autoôs 
aan te rijden vanwege het slechte zicht. Pas bij Apeldoorn wordt het droger en voer ik de snelheid op. 
Het regent nog steeds en er staat een flinke wind. Ik wil naar huis!  
 
Het is een barre tocht, totaal anders dan de reis vanmorgen in het zonnetje. Vol bagage, moe in het 
donker, dwarrel ik de A50 af richting Arnhem en dan terug naar Duiven. Eenmaal thuis haal ik de 
bagage van de motor: de inhoud is droog! Na een douche neem ik het eerste blikje bier. Dat is het 
einde van een dagje extreem motorrijden. Met dank aan Robert voor de helm en Albert voor de 
offroad motortraining. 
  
29 april 
Na een druk weekend met Koningsnacht, Koningsdag en een Happen & Trappen eetfestijn met de ex-
tennismaten heb ik vanmiddag even tijd om naar de motor om te kijken. En inderdaad: de voorrem 
loopt aan. Bij het bestuderen brand ik mijn pink aan de uitlaat. Morgen even met Wim bellen. 
Ik fabriceer maar even een extra stootrubbertje aan de midden-bok om de pijn te vergeten. 
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30 april 
Wim gebeld over de aanlopende voor-rem. Ik vertel hem over de training en hij komt met de fabuleuze 
analyse: het handle komt waarschijnlijk tegen het omgebogen handkapje waardoor de retourstroom 
van remolie blokkeert. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. We controleren wel nog even de blokdikte 
en bandenspanning. Alles weer okay. 
Wel repareer ik met Erwin van Autoservice Polman de rubber mof die het cardan beschermt. De kleine 
scheurtjes zijn weer dicht.  
 

  
  

 
Lijstje van ongemakken in de aanloop: 

Nieuwe banden 

Auto van echtgenote 

Spaken in de fiets gebroken 

Motorreis gecanceld, zoeken naar vervoer van 
motor 

Lekke demper, rotte vervangingsdemper, alsnog 
demperrevisie 

Diverse valpartijen en noodweer in Nederland 

Vastzittende voorrem 

Scheurtjes in cardan-rubber 

. 
 
 
Lijstje van zaken die mee gaan op reis: 

Stuur Tomtom houder, smartphone houder, Garmin houder. 

Tanktas Oplaadkabels, poetsdoek, wc papier, zakdoekjes, sleutels, Ipad, pennen, 
schrijfblok, Victorinox multitool, zonnebril 

Rugzak Camelbak, beetje etenswaar 

Linker koffer Technische kant met extra slot, beetje gereedschap, beschermhoes, 
bandenset, versterkte plunjezak, extra handschoenen 

Op linker koffer Wintervest, regenjack, bergschoenen 

Rechter koffer Kampeerkant met tent, slaapzak, luchtbed, stoeltje, bordje, beker. 

Op rechter koffer Zomermotorjas 

Topkoffer Kaarten van alle landen, etenswaar, wandelschoenen 

Grote rugzak op 
zadel 

Kleding: afritsbroek, korte broek, zwembroek, vijf onderbroeken, vijf paar 
sokken, vest, vijf t-shirts, warme trui, slippers, toilettas, zomerbroek, lange 
mouwen shirt 

Aan de jas Een Garmin Inreach GPS Tracker 

 
Conclusie: 
- Sloten en versterkte plunjezak: niet gebruikt 
- Kampeerspul: ivm regen in Europa en goedkope logementen in Azië: niet gebruikt 
- Garmin: niet gebruikt 
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- Bergschoenen en wintervest alleen gebruikt 2 dagen in Georgië, na de motorreis. 
Ik had dus veel lichter kunnen reizen! 
 
15 mei 
Gisteren had ik weer zoôn ñover mijn grenzenò dingetje. Elk jaar organiseert de MKB vereniging in ons 
dorp een bekende spreker. Drie jaar geleden was het de beurt aan Tom Coronel, op de woensdag na 
het weekend dat Max Verstappen zijn eerste Formule-1 wedstrijd won. En als één van de sponsors 
mocht ik Tom introduceren, en dat was een feestje. Gisteren was het de beurt aan Robert Doornbos. 
Een uur nadat hij hoorde dat zijn dochter officieel kankervrij was verklaard. 
 

  
 
U moet weten dat ik al fan van deze superpositieve sportman ben zijn tijd bij Minardi en zijn races 
samen met David Coulthard. Dus gisteren mocht ik zenuwachtig de microfoon nemen en voor een 
club van 300 man Robert introduceren. Mijn enthousiasme leidde ertoe dat Robert mij op het podium 
omhelsde en dankte. Wouw. Later die avond heeft hij mijn helm nog gesigneerd.  
 
Het is woensdag laat in de middag en ik ben onderweg van Eindhoven naar huis. Mijn klanten weten 
dat ik de komende weken lastig te bereiken zal zijn. Ik heb de laatste emails verstuurd en het laatste 
verslag gemaakt. Mijn gedachten zijn bij het inpakken. En als ik thuis kom ben ik enigszins afwezig. 
Wel denk ik er nog aan om al mijn wachtwoorden en geheimen rond administratie en zo bij een vriend 
achter te laten in een envelop ñvoor het geval datéò. 
 

  
 
Thuis rommel ik wat aan en vul de koffers en de tassen. Mijn echtgenote laat me met rust als ik naar 
boven ga om kleding uit te zoeken. En zo. Zijzelf zit met dochterlief op de bank en is enthousiast over 
het optreden van Duncan Laurence. Ik zit er later ook bij. Met een biertje. Of twee. Morgen ben ik 
helemaal vrij. Nog meer afwezig dan nu. Ik kijk terug naar de voorbereiding en denk ñik ben er aan 
toe!ò 

20190517 Jumpstart. de kop is eraf 
17 mei 2019 - Windstein, Frankrijk 

https://www.reislogger.nl/locatie/frankrijk/windstein-215993
https://www.reislogger.nl/locatie/frankrijk
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Vandaag gaan we onderweg. De reis gaat beginnen. Eigenlijk een dag te vroeg, de planning was om 
pas op vrijdag de 18e mei te starten maar de wil was sterker dan de rede. Ondanks de biertjes van de 
vorige avond, wellicht om licht verdoofd het songfestival te moeten ondergaan, werd ik vanmorgen 
zoals gewoonlijk om 06:30 wakker. Na wat koffie heb ik de laatste spulletjes over de topkoffer en 
tanktas verdeeld.  
 

  
 
 
"Tring!", de bel zegt dat er iemand aan de deur staat. Vriend Gerard komt een warme handdruk 
uitwisselen, in ruil voor deze geste koppel ik zijn naam aan de alarmcentrale van Garmin Inreach. We 
babbelen wat en nemen nog een koffie, we schoppen tegen een band en beoordelen het weer voor de 
komende dagen. Ofwel we treuzelen totdat het negen uur wordt. De dames zijn wakker en hebben 
lieve kaartjes geschreven. Na drie jaar voorbereiden is het zover: ik ga op pad, de grens over, ik ga 
beginnen met een avontuur. Met een traan in een ooghoek en een brokje in de keel neem ik afscheid, 
start de motor en ga op pad.  
 
Dag Nederland! De eenpersoonsmotorclub is onderweg. We gaan eerst richting Emmerich en Kleve 
om dan binnendoor naar het zuiden te rijden. Bij de motorwinkel in Oostrum neem ik een pauze met 
koffie want het is koud, 10 graden. Ik raak er aan de praat met de collega van Renzo Engbers, de man 
uit Venray die ook naar Argentini± en Chili is geweest. Hij adviseert me om ñRide-Onò in de banden te 
spuiten. Wel een lastig karweitje om nu in de kou te ondernemen, dus ik koop weliswaar een flesje 
maar besluit het pas te gebruiken als er een lekje in de band ontstaat.  
 
Weer een beetje warmer draaien we de snelweg op om honderd kilometer op te schieten. Bij een klant 
in Linne maak ik een praatje en spreek af in juli weer eens te bellen. Via de Limburgse heuvels 
slingeren we ons naar de Voerstreek, vervolgens een klein stuk snelweg naar Malmedy.  
 
Het gaat allemaal van een leien dakje. En dan is het ñPINGò land 1 kunnen we aftikken : Nederland 
hebben we gehad, het is nu tijd voor België. 
 

  
 
Het is nog steeds koud. 10-11 graden en sinds de Belgische grens regent het af en toe. Zoals ik al 
eerder vertelde heb ik ooit een goed motorpak gekocht, een Stadler setje dat zit als gegoten, 
uitstekend ademend en heerlijk waterdicht. Dus heb ik goede zin als we bij het circuit van Spa 
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Francorchamps een winkel zien met race-spullen voor race-autoôs. Leuk om even te shoppen. En 
reteduur.  
 
Weer onderweg richting Clervaux en dan naar Vianden wordt het allengs warmer. Graadje voor 
graadje ben ik dankbaar want zoals Andre van Duin zo mooi kon zingen ñAlles ziet er anders uit als de 
zon schijntò.  

  
 
Het valt me op dat de motor vrij laag ligt, regelmatig schraapt de middenbok het asfalt. Arm 
asfalt. Gelukkig voor het asfalt ligt het voornamelijk in mooie bochten zodat de warme banden van 
menig motorfiets de rimpels en krasjes er dagelijks uit masseren. (Even tussendoor: ik heb even later 
de achtervering iets opgeschroefd, daarna was het schrapen een stuk minder.) 
 
Nog steeds glimlachend en genietend stop ik bij een tankstation en eet een broodje met een colaatje. 
Drie Hollanders hijsen zich in regendichte kleding, terwijl de zon schijnt, en we praten wat over verre 
reizen. Zij waren in Luxemburg en de Eiffel, en waar mijn reis naartoe gaat? Ik zeg hen net begonnen 
te zijn en vandaag nog zoôn twee honderd kilometer denk te zullen gaan rijden. Ze worden stil als ik 
zeg wat mijn doel is. Bij mij komt het besef dat mijn reis toch wel een beetje extreem moet overkomen. 
Ook ik word even stil.  
 
Gelukkig is daar de startknop en er komt weer leven in de brouwerij. Na Vianden zet ik de pijlen op de 
Vogezen, onbekend bij velen maar ik was er eerder en ik weet dat er geweldige weggetjes liggen. Zo 
ook dit jaar. Met een aangename 18 tot 20 graden smul ik van de uitzichten en de bochten. Totdat ik 
honger begin te krijgen. En dorst. Net als de brommer. We are in Frankreich!! 
 

  
 
Bij een tankstation googelen we naar een regio en dan naar een hotelletje. De prijzen zijn redelijk 
hoog. Als ik vervolgens op een andere manier zoek, kom ik op bedragen die de helft zijn. Dus voor 
33,- een kamer geboekt in Windstein.  
 
Het blijkt een uitstekende keus, met een plek voor de motor, een bed voor de eenpersoonsmotorclub 
en een prima vulling voor de nodige energie voor morgen, en wel in de vorm van een heerlijke Cordon 
Bleu met Pommes Mayo. En ook een vloeibare vulling voor de dorstige inborst. Hoepfner Weizen nog 
aan toe, dat kan nooit een lange avond worden.  
 
Voordat het echter zo ver is wil ik alvast de route voor morgen uitfiegelieren. Met kaarten op tafel en 
Ipad in de aanslag maak ik een briefje en toets in Tomtom de grove route. 
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Morgen dus zoôn 425 kilometer voor de boeg, richting Zwitserland en Liechtenstein en mogelijk zelfs 
Oostenrijk. Als ik aan de Alpen denk, denk ik ook aan passen en gesloten wegen. Ik check de info 
over de Roemeense Passen en die in Oostenrijk:  De Transalpina en Transfaragan zijn vanwege de 
sneeuw nog gesloten, maar de Grossglockner Hochalpenstrasse is vanaf vandaag geopend. 
Hoera. Met een goed gevoel sluiten we de oogjes en gaan dromen.  

 
 

20190518 Extra: lang weekend 
Zaterdag 18 mei 2019 - Bludenz, Oostenrijk 

Eigenlijk niet zo heel spannend vandaag. Het was 
gewoon buitengewoon genieten met lekker veel 
bochten op biljartlaken asfalt.  
 
Mannenbroeders motorrijders, wat is Duitsland toch een 
Walhalla. Zeker het onbekendere Schwarzwald en daar 
vlakbij het Odenwald, de Elzas en Vogezen, plus het 
iets verderop gelegen Kreis Konstanz.  
 
Neem een lang weekend vrij en ga rijden. Je bent 
binnen 3 uur onder Koblenz en dan kun je naar het 
Zuiden via Pirmasens naar Gerardmer, dan links naar 
Todnau en Titisee, vervolgens naar het noorden naar 
Mosbach en verder door het Odenwald naar 
Michelstadt. Als toetje naar Meschede via het 
Westerwald en dan naar huis.  
 
1600 km genieten, in 4 dagen prima te doen. 

   

https://www.reislogger.nl/locatie/oostenrijk/bludenz-92499
https://www.reislogger.nl/locatie/oostenrijk
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20190518 Vier landen in één dag 

Zaterdag 18 mei 2019 - Bludenz, Oostenrijk 

Vanmorgen net zoals thuis word ik wakker om 06:25 ofwel net voor de wekker. Het is nog te vroeg 
voor het keukenpersoneel, dus ik haal alvast de motor onder de hoes van Jacklien vandaan, doe het 
slot in mijn koffer en wandel een stukje. De motorrijders van de brommers op de parkeerplaats heb ik 
overigens niet ontmoet, of het moeten die dikkerds geweest zijn die bierdrinkend aan het diner zaten 
en nu nog niet wakker zijn.  
 

  
  
Een halfuurtje later begin ik aan het ontbijtje in mijn eentje. Het is een mix van Duits (kaas en ham en 
brood en jam) en Frans (zachte kaas en stokbrood) en Continentaal (met koffie, yoghurt en jus 
dôorange). Kortom, precies goed.  
 
Het begint te kriebelen, we moeten weer op pad van de voorzitter. Kleertjes aan, inpakken en 
oppakken en weg. Op weg. Mooie weg. Zoôn weg die, als je ós morgens naar je werk moet, zorgt voor 
een glimlach. Stel je eens voor dat je ôs morgens naar je werk gaat met je motor en eerst 10-20 km 
mag sturen terwijl er geen files of verkeersdrempels of stoplichten zijn. Een beetje uitkijken voor 
overstekend wild wellicht. En maar genieten.  
 
De route loopt eerst richting Duitsland zodat ik door het Zwarte Woud (is gewoon groen hoor) naar 
Zwitserland kan. Dat lukt allemaal wunderbar goed. Onderweg kom je door diverse dorpjes en stadjes 
die, hoe verder je van de snelweg komt, armer lijken en goedkoper blijven. Bij één van de talloze 
bakkers stop ik voor een lekkere koffie en een belegd broodje. Buiten op het terrasje op de stoep ben 
ik een zienswaardigheid: een bepakte reiziger. Ik voel me geweldig. Laat de komende paar honderd 
kilometer maar komen! 
 

  
Duitse grens Stehcafe 

https://www.reislogger.nl/locatie/oostenrijk/bludenz-92499
https://www.reislogger.nl/locatie/oostenrijk
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Zwitserse grens Andere kant 

 
Na een paar honderd kilometer, eenmaal in Zwitserland, krijg ik lunch-honger. Ai. De vorige keer dat ik 
in Zwitserland wilde lunchen werd ik niet blij. Maar langer doorrijden is niet goed voor de concentratie. 
Dan zie ik in het stadje Frauenfeld opeens een terras dat me aanspreekt. Als ik rem en nogmaals kijk, 
zie ik een offroad motor volbepakt voor het terras staan. En om het hoekje nog één: twee Transalps 
met vlieguren. Dichterbij gekomen zie ik gele kentekenplaten. En met mijn voorwiel zowat tegen het 
hekje vraag ik ñMag je hier op de stoep parkeren?ò.  
 
De motoren blijken van twee Hollandse jongens te zijn die op weg zijn naar Turkije. Beide mannen 
hebben net hun rijbewijs, één van hen heeft het roze papiertje net vorige week opgehaald. En nu 
willen ze in twee en een halve maand naar Turkije en terug, op zoek naar off road trails van oa de 
TET. Even googelen: https://www.transeurotrail.org/what-is-the-tet/ geeft het antwoord.  
 

  
 
In verband met de tijd en de afstand hebben ze wel oren naar mijn optie om de motor vanuit Georgië 
met de vrachtwagen te repatriëren en zullen me whatsappen als het actueel wordt. Ik maak in ruil van 
hen een foto: als ze appen, app ik terug. Een soort naäppen.  
Net als mijn lunch op tafel komt stappen de heren op hun motor om verder te gaan.  
Onze wegen scheiden, wellicht dat we elkaar nog tegenkomen want de wereld is klein, voor mensen 
die bewegen.  
 
Na de voor Nederlanders dure luncht rij ik over de B16 naar Liechtenstein en hoewel Google Maps 
zegt dat de weg geblokkeerd is, is hij perfect berijdbaar. Hierdoor kom ik op de weg naar Vaduz, maar 
besluit om te keren en binnendoor naar Pardenen te rijden. Wat een heerlijke bergen wereld zie ik om 
me heen. Het is bijna jammer om Oostenrijk slechts in twee dagen te doorkruisen, maar ja, we zijn op 
een missie! We moeten door.  

https://www.transeurotrail.org/what-is-the-tet/
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Echter, deze prachtige B188 , ook wel de Silvretta-Hochalpenstrasse geheten, is gestremd. Zu. 
Geschlossen. Gesperrt. Vanwege de sneeuw een stuk verderop in de bergen. ñEn dat kan nog wel 
vier weken durenò, vertelt me een inheemse dame. Doorrijden tot aan de Sperre betekent 40 km 
mooie weg maar dan onherroepelijk weer terug. Moet ik dat doen of niet? Het is een flinke discussie in 
mijn helm.  
 

  
 
We vellen een besluit. Het is inmiddels 18:00 dus tijd voor happy hour. Een Italiaans ogend 
Gästehaus aan de doorgaande weg heeft geen plek meer. Via internet kom ik terecht bij een jaren 
zestig hotel een dorp verderop. Enigszins gedateerd staat het degelijke Hotel Maierhof op een pleintje. 
Er zijn nauwelijks gasten dus krijg ik een ruime kamer met balkon. Buiten is het niet warm meer, toch 
geniet ik van een blikje bier van het uitzicht. Ik kijk uit op de parkeerplaats, dus is het eigenlijk een 
balkon zonder uitzicht. In een hotel zonder Restaurant. In een dorp zonder Imbiss.  
 
Na het douchen hoor ik dat de keuken permanent dicht is maar dat men graag voor alle (3) gasten en 
het personeel (1) een pizza koerier wil bellen. Dat lijkt me wel wat, want al zit het restaurant dicht, de 
bar is nog open. Ik ga met een Weizen in de ñloungeò naar een filmpje te kijken en een boek lezen 
(Harari, Homo Deus, over de toekomst van de mensheid).  
 
Na 15 minuten wordt door een scooter een doos Italiaans / Turks afgeleverd waarin voor mij een kleffe 
pizza, maar ik diner wel vanuit de kartonnen doos met echt hotelbestek. Goed het smaakt me goed 
genoeg. Na het bijbehorende biertje werd ik moe. Dus vroeg naar bed. Heb zelfs niet eens gedacht 
aan het songfestival . . . . 

 

20190519 Gruess Gott (Geht es so hoch?) 

Zondag 19 mei 2019 - Kartitsch, Oostenrijk 

Zo om een uur of vijf word ik wakker en bedenk of ik niet had moeten kamperen of zo. Met dat mooie 
weer van de afgelopen dag had het best gekund. Misschien. Na nog een keer omdraaien en woelen 
sta ik op en loop naar balkon. Het regent. Dus mag ik van mezelf weer lekker onder dekbed.  
 

https://www.reislogger.nl/locatie/oostenrijk/kartitsch-217609
https://www.reislogger.nl/locatie/oostenrijk
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Als het zeven uur is ga ik weer het weer controleren, het is koud en nat, veel wolken en af en toe een 
spatje regen. Dat zeggen Windy, Weeronline, Das-Wetter en andere internet voorspellers ook. We 
hopen er het beste van, immers kom ik niet voor de regen maar voor de mooie wegen met dito 
uitzichten.  
 
Het plan voor vandaag is de Grossglockner Alpenstrasse. Gisteren was hij eindelijk open voor 
motoren, nu is hij weer gesloten voor motoren. We gaan nu binnendoor naar Oetz en dan de eerste 
bergweg-alpenpas. Als dat regen en kou oplevert en mist als uitzicht stel ik het plan bij en ga ik 
vandaag al naar Italie.  
 
Bij Oetz komen een paar wielrenners het dal uitzeilen. Er is een wedstrijd aan de gang. Ik mag verder, 
bergop. En daarna linksaf de heuvels in richting Ochsengarten. De een na de andere malloot van een 
wielrenner komt me tegemoet de berg afsjezen. Binnenbocht, buitenbocht, levensmoe zijn ze.  

  
 
 
Het wordt mooi bovenop, en rustig genoeg voor een plasje in de natuur en een foto van een berg. All 
you take is pictures, all you leave is footsteps (and a plasje). Het weer is weer fantastisch, de bergen 
mooi genoeg en ergens bovenop bij Kühtai is het tijd voor het eerste videootje dus ik stop bij een 
sneeuwwal en stap af om de Gopro aan te zetten. Wat is dat?  
 
De GoPro is weg. Foetsie. De steun op de valbeugel zit er nog op maar de behuizing inclusief camera 
zijn verdwenen. Dat kan toch niet? De steun is gewoon afgebroken. Kapot. Bah.  
Geen video dus. Maar de weg is zo mooi, het weer is goed, mijn humeur staat op ñ avontuurò dus ik 
plan de volgende Alpenpas: de Gerlospass. Bij Gerlos.  
 

  
 
Hop weer op weg, de bergen lonken. Fluks sturen we de weg weg onder de wielen. De brommer 
bromt, bij tijd en wijle denk ik: waarom zo ver weg als hier zoveel moois is? Echt. Duitsland en 
Oostenrijk (en de Dolomieten), hoelang kunnen we daar nog van genieten.  
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In het dal gaan we van Innsbruck via de B171 tot aan het Zillertal, rechts richting Zell am Ziller en dan 
links naar Gerlos. Onderaan de bergen heb ik wel even internet gecheckt of de pas open is. Voor mij 
wel, zeggen ze. Dankeschoen veel beleefd.  
 
De Gerlospas is heerlijk. Goed te rijden en het leuke is dat als je denkt dat je er bent, er nog een paar 
bochten uit de hoge hoed worden getoverd. De kilometers verdwijnen als de vergezichten 
verschijnen.  
 
Bij Kaprun / Zell am See gaan we nog even met zijn allen tanken voor we de Grossglockner gaan 
verschalken. De man in het hokje, die zonder blozen 20,- euro tolgeld vraagt, waarschuwt dat het 
bovenop nog winter is met sneeuwresten en zo. Ik beloof op te passen bovenop de pas.  
 

  
 
Het gaat met 12% snel naar boven. Het groen wordt bruin en kaal en dan grijs met wit. Wit wint. 
Metershoog naast de weg en af en toe brokjes op de weg. Het natte wegdek in de bochten remt beter 
af dan een bordje met ñVorsichtò. Toch heb ik tijd voor een paar fotoôs. Het is inderdaad een prachtige 
weg en ik heb respect voor de mannen en vrouwen die hier, voor ons toeristen, de weg vrij houden 
van sneeuw en ijs.  
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Dan kantelt het perspectief en gaan we weer naar beneden. Aan de noordkant, waar ik tankte, was 
het 23 graden. Bovenop de berg was het 3 graden. En nu tellen de graden weer door tot.... max 15. 
Want het wordt grijs en het gaan druppelen. Daôs niet de bedoeling beste weergoden.  
 
In Lienz is het weer gelukkig weer goed. Alleen vanwege het stadsfeest zijn de hotelletjes vol of niet 
aanwezig. Dan maar iets verderop, in Kartitsch, geboekt.  
 
En wat hebben we weer een geluk. Een prachtig, net vernieuwd hotel op een basis van een 
honderden jaren oud fundament. Met grote kamers waar de hele eenpersoonsmotorclub alle ruimte 
heeft, ruime bar met Ibiza Lounge muziek, een restaurant dat werkt en zelfs een sauna in de kelder. 
Voor eur 65,- een koopje.  
 
Dat kan toch niet waar zijn? Dus ik ga met de badhanddoek om de heupen de keldertrap af naar de 
sauna. Het is heus waar. Diverse hokjes en stoomsauna en een keiharde douche. Daar knapt de 
eenpersoonsmotorclub van op, zal ik u zeggen.  
 

  
 
Even relaxen met een biertje op de luxe kamer, onder het afdakje met wat bosregen op de 
achtergrond. Dan gaan we plaatsnemen in de bar en schrijven nog wat op internet. Totdat de 
aangename bardame me maant om plaats te nemen aan mijn tafeltje, voor het voorgerecht.  
 
In tegenstelling tot gisteren gaan we vandaag verzorgd worden met gastronomisch exquise gerechten. 
Gang 1 bestaat uit stukjes gerookte forel met smaakjes van steureitjes, rucola en kleine sausdruppels. 
Gevolgd door Gang 2 bestaande uit een paddenstoel soep met kummel en kaas, pittig gekruid, met 
eigengebakken brood met pompoenpitjes.  
 
Er liggen nog steeds twee paar bestek naast het bord en zelfs nog een vork met lepel op de plek van 
het toetjesbestek. Vijf gangen?  
 
Gang nummer 3 is warm zacht deeg met kaasvulling, gegarneerd met uitgebakken chorizoblokjes van 
3mm en een weinig strooisel van Parmezaanse kaas. Slechts overtroffen door Gang 4 met een paar 
lapjes Rundfilet op wortelpuree.  
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Als het oud-Duitse stel tussen ons in opstapt, krijg ik de kans om met goed fatsoen de eveneens 
alleen zittende dame van twee tafels verder, uit te nodigen aan ons tafeltje voor het gezamenlijk 
nuttigen van Gang Nr 5 : een warm chocolade gebakje met vanille ijs.  
 
Ina, de dame in kwestie, blijkt een bereisd type te zijn met een imposante baan in overheidsdienst, als 
dierenarts toeziend op de regels rond geneesmiddelen en de hoogte van antibiotica in ons nog 
levende voedsel. Ze is nu op zoek naar grond voor een woning, er ontspint zich een aangename 
conversatie. Totdat mijn gegaap er een eind aan maakt.  
 
Morgen weer een nieuwe dag. 

 

20190520 Nat 
20 mei 2019 - Piran, Slovenië 

Gisteren begon het te regenen. Tussen de motregen en miezer door is het heel af en toe droog.  
Toch laat ik het prima Waldruhe hotel achter, met een paar droge regenhandschoenen aan de 
handen.  
 
Automatisch volg ik het advies op van Eva (mijn tomtom stemmetje) en ga naar links, bergaf. Na tien 
haarspelden herinner ik me echter dat ik naar rechts wilde om via de bergen naar Tomazzo in Italie te 
rijden. Dus ik keer om en neem de haarspelden weer terug. Een half uur verder, had ik maar naar Eva 
geluisterd, blijkt de weg compleet afgesloten. Eerst nog een modderpad van een paar honderd meter, 
maar 5 km verder geheel geblokkeerd. DUs moet ik weer terug. Modder, regen, haarspelden, en dan 
pas op de goede weg. Op weg naar Italië.  
 

  
  

 
Net voor de grens nog even tanken voo 1,30 per liter, we gaan op pad. Niet wetende dat Eva mij een 
hak wil zetten. Ze stuurt me met haar lieve stemmetje een bergweg op die nat is, natter wordt door de 
gestaag vallende regen en bovenop zelfs, aan het uiteinde van een tunnel, mist oplevert. Daar is de 
grens Petertje.  
 
Koud en nat en met plakkende handschoenen vangen we de afdaling aan en ik begin te dromen van 
een echte Italiaanse koffie. Mijn aandacht gaat overigens uit naar de mensen in deze vergeten 
bergstreek, wat heeft de wind vorig jaar hier huis gehouden. Honderdduizenden bomen ontworteld en 
omgewaaid. Stukken weg weggespoeld, chaos die nog weggewerkt moet worden.  
 

https://www.reislogger.nl/locatie/slovenie/piran-80563
https://www.reislogger.nl/locatie/slovenie
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In Tolmezzo kan ik echter geen bar vinden, er is markt en de stad is dicht, dus ga ik weer weg richting 
Kobarid. Net buiten Tolmazzo echter zie ik een soort wegrestaurant en ga in de ankers. Een oud 
vrouwtje bezemt de veranda en vertelt me dat ze al 95 is en dat haar vader een BSA had en zo. Het 
blijkt dat mijn Italiaans zo slecht is als haar oren, dus het gesprek duurt vrij lang.  
 
Eva is het echter nog niet zat om mij te plagen en ze stuurt me een weggetje op, de bergen in. De 
regen kan ze niet geregeld hebben. Maar wat een bochten, kuilen, haarspelden 18% bergop met grint 
en takken. Ik moet alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Zo gaat het 20-30 km aan een stuk 
door. Om (werkelijk) moe van te worden.  
 

  
 
Weer beneden in Kobarid besluit ik, schuilend onder een afdak, om het ommetje naar Bled te 
vergeten en zo snel mogelijk naar de kust te rijden. Portoros is het doel. Nog anderhalf uur afzien.  
Evaôs laatste grap is om mijn instructie ñsnelwegen vermijdenò aan haar laars te lappen. Bij Trieste 
aangekomen vind ik dat goed genoeg.  
 
In Portaros, een hotelstad aan de 47 km lange kust van Slovenië, open ik booking.com om een hotel 
te vinden. Mijn oog valt op Donatella House, een B&B midden in het centrum van Piran. Piran is een 
schiereiland waar veel toeristen komen. David komt er zo aan, als ik me in het beneden gelegen 
restaurant meld.  
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David is een muzikant, met veel verhalen, ook over Nederland. Na het inchecken gaan we samen een 
biertje drinken in zijn favoriete bar. Toffe kerel met mooie geschiedenis. Wellicht tot ooit in Nederland.  
 
Ik loop naar de boulevard en kies een restaurantje. Het gaat vanavond niet laat worden.  
 
  

20190521 Van kust naar binnenland 

21 mei 2019 - Ogulin, Kroatië 

Waar was ik gebleven? O ja, in Piran. Het zou niet laat worden. Ik zat in een restaurantje aan de 
haven. Met voor me een Escaloppe ljublianoise, ofwel, een cordon bleu. Groot. Met een bord friet, 
grote friet, groot bord, snel volle buik. Moe naar het hotel, terwijl het begon te druppen. 

https://www.reislogger.nl/locatie/kroatie/ogulin-198425
https://www.reislogger.nl/locatie/kroatie
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Vanmorgen net voor de wekker wakker, precies 07:00 komen de schoonmakers de was doen in de 
kamer tegenover me. Ik moest toch opstaan. Het regent. We maken de planning voor vandaag en 
halen er meteen 200 km vanaf. Dit overnachtingsadres heeft geen ontbijt, gelukkig heb ik nog ergens 
een broodje en wat drinken, koffie doen we wel onderweg. Even zonder luxe opstaan is voor een 
keertje niet erg, beste motorreiziger! 
 
Aangekleed en wel ga ik in de druipregen de tassen aan de motor hangen. Naast de motor staat een 
garagedeur open, hier zet ik even de tas en helm neer zodat die droog blijven als ik het ñJackzeiltjeò 
(de hoes van Jacklien) ga droogschudden. In de garage zie ik een grote Honda Goldwing staan en 
denk even een leuk praatje te kunnen maken met de eigenaar. Helaas is hij kortaf en wil de deur dicht 
maken, ziet mijn helm en staat te hoofdschudden en te wachten als ik de hoes ga droogschudden en 
inpakken. Via de natte kinderkopjes verlaat ik Piran.   

We rijden richting Pula via Porec, dus over de grens van Slovenië naar Kroatië. Hier wel dubbele 
pascontrole maar volgens mij meer voor de vorm dan voor echt.  
De weg langs de kust doet me meer dan eens denken aan Italië, met af en toe dorpen op heuvels net 
als in Toscane en veel dorpjes, langgerekt aan de kust, met hotels, pensions, bars en ouden van 
dagen die in dit (normaliter) warme land hun pensioen opmaken.  
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Kroatië heeft een Italiaanse geschiedenis, blijkt ook uit de soms tweetalige borden langs de weg. Ik 
begrijp nu beter waarom veel mensen naar Istrië gaan voor vakantie. Deze put van Pula heet Istrië, 
was ik dat vergeten te melden? Hoe verder richting punt hoe meer campings en (mega)hotel 
complexen verschijnen. In het hoogseizoen zal het hier wel druk zijn.  
 

En wat doen toeristen normaliter: zij brengen geld in het laadje. Vaak cash-geld. En dat leidt weer tot 
louche zaken door mannen in leren jassen in donkere Audiôs en matzwarte BMWôs. Als ik weer eens 
een koffie neem langs de weg stoppen er drie van dat soort autoôs. E®n man wordt in de gaten 
gehouden door een andere man, als de derde man een grote envelop overhandigt aan de eerste. Het 
is werkelijk alsof ik in een scene van een misdaadfilm sta. Met mijn koffie en koek. 

  

 
Gisteren vertelde David dat het de koudste en natste meimaand ooit was. ñDat mag ik meemaken, 
weer een weerrecord waar ik getuige van ben. Joepie!ò, denk ik melancholiek op de motor en voor de 
rest gedachteloos de kilometers wegtikkend. Het is geen vakantieweer, duidelijk minder weer dan ik 
verwacht had. Grijs, gelukkig weinig wind, met dikwijls een miezer en 12 graden. Toch is het aan de 
kust, zoals vaker, beter dan landinwaarts waar ik wolken zie hangen, terwijl het van zee af lichter 
wordt. Zie je wel! Mijn humeur leidt niet onder de weersomstandigheden. 
 
Als ik in Pula, in het zuidelijkste puntje van Istrië, een broodje en koffie koop bij een pompstation, 
overigens uitstekende koffie, prima sanitair, lekker broodje, zit de verkoopster te hannesen met het 
betaalpinapparaat. Ze toetst wat in en vraagt om mijn pin. Deze toets ik bijna automatisch in maar dan 
zegt ze dat het mislukt is. Weer drukt ze op wat knoppen maar nee. Of mijnheer maar even bij het 
andere pin-betaalapparaat het nogmaals wil proberen?  
 
Peter is niet op zijn achterhoofdje gevallen en als hij dat zou doen heeft hij altijd nog een helm op! Dus 
pakken we de ABN-Amro app op ons mobieltje en controleren: inderdaad, het bedrag is reeds gewoon 
afgeschreven. Ik toon haar dit en ze zoekt haar heil bij haar baas, die vervolgens weigert op mijn 
IPhone schermpje te kijken en voor de vorm nog even mee hannest. Ik vertrek echter en ze houden 


